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Kinderen krijgen na je dood?
door Arie van der Stoep

Sterven en daarna kinderen krijgen? Dat kan toch niet! Wie heeft daar nou ooit van gehoord! Ja

maar... dat is wel gebeurd! Jesaja had het al aangekondigd: Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer

gesteld zal hebben (= gestorven is als offer voor de zonden - AvdS), zal hij nakomelingen zien (1).

Die ‘hij’ is natuurlijk Jezus. En na zijn dood en opstanding werden steeds meer mensen door geloof in

Hem opnieuw geboren (2) en gingen op Hem lijken. Ze werden ‘nakomelingen’ van Hem, kinderen van

God (3). Zo werd een belangrijk principe uit het Koninkrijk van God zichtbaar.

Een waar kind van God

Dat zegt: ‘Leven is pas echt leven, wanneer het leven voortbrengt. Maar om dat leven voort te kunnen

brengen, moet het zelf eerst sterven.’ Dat principe komt bij God vandaan. Zijn woord - Jezus - is leven

(4). Maar dat werd pas bewezen, nadat het was gestorven en opgestaan uit de dood. Toen bleek hoe

waar het is, hoe enorm groot de kracht ervan is. Het brengt redding en nieuw leven voort (5).

Dat principe legde Jezus aan zijn discipelen uit. Hij zei: ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,

brengt zij geen vrucht voort’ (6). Sterven is nodig, om vrucht te kunnen dragen. Dat gold voor Jezus en

dat geldt voor mij.

Mijn leven als christen krijgt pas betekenis, wanneer het vrucht voortbrengt. Wanneer ik sterf om

vrucht te dragen, ben ik een echte discipel van Jezus, een waar kind van God. Dan zal ik zijn áls de

Vader, die in Jezus alles offerde wat Hij had, voor mij.

Zijn leven in mij

Ben ik een echt kind van mijn Vader? God zal dit beoordelen, niet ikzelf. Maar wat ik wel kan weten, is

of ik daadwerkelijk bereid ben om mijzelf te verloochenen - te sterven - ten behoeve van een ander.

Ten behoeve van de wereld, om behouden te worden. Van mijn broeders en zusters, om samen zijn

gemeente te vormen. Van degenen die God mij heeft gegeven, mijn vrouw, mijn kinderen en nog velen

meer. Want als zijn liefde voor hen niet in mij is, wie ben ik dan? Dan ben ik pas echt dood! (7)

Maar wanneer ik mij overgeef om te sterven, zal zijn leven in mij zijn. Dat leven zal leven te voorschijn

brengen. Dan zal ook ik nakomelingen zien (8). Net als Jezus. Mensen in wie het leven van Jezus is. Naar

het woord van de profeet!

Uit de Bijbel:

(1) Jesaja 53:10b.

Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien ...

(2) 1 Petrus 1:23.

... wedergeboren ... uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

(3) Johannes 1:12-13.



... allen die Hem (= Jezus - AvdS) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van

God te worden, hun die in zijn naam geloven; die ... uit God geboren zijn.

(4) Johannes 1:4.

In het Woord was leven en het leven was het licht van de mensen.

(5) 2 Timoteüs 1:10.

... onze Heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het

licht gebracht heeft door het evangelie.

(6) Johannes 12:24.

... indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf, ...

(7) Openbaring 3:1b.

Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood.

(8) 1 Korintiërs 4:14-15.

Dit schrijf ik niet om jullie beschaamd te maken, maar om jullie als mijn geliefde kinderen terecht te

wijzen. Want al hadden jullie duizenden opvoeders in Christus, jullie hebben niet vele vaders. Immers, ik

heb jullie in Christus Jezus door het Evangelie verwekt.
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